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                             INLEIDING  
 
 
Salaam alaikom  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Subhanallah wat is het schooljaar snel voorbij gegaan. Er hebben 
leuke activiteiten gedurende het jaar plaatsgevonden en de 
leerlingen hebben heel erg hun best gedaan Allahuma baarik. Het is 
tijd voor een welverdiende zomervakantie.  
 
In de zomerkrant kun je leuke dingen terug vinden die de klassen in 
elkaar hebben gezet  
 
Ook willen wij alle hulpouders en vrijwilligers bedanken die zich 
hebben ingezet op onze school. 
 
In Sha Allah zien we jullie volgend schooljaar weer fris en fruitig 
terug. Groep 8 wensen wij heel veel succes in hun verdere school 
carriëre. 
 
Geniet van deze zomerkrant en alvast een hele fijne zomervakantie 
toegewenst! 
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                                                Groep 1/2a  

 

Het glijbaan- en ladderspel   

Hieronder vind je vragen die gaan over je klas of school. Lukt het jou 

om alle vragen goed te beantwoorden? 

Kom je op een getal met een trap; dan mag je omhoog klimmen. Maar 

kom je bij de glijbaan; dan glijd je naar beneden. Succes!  

Spelregels: 

* Bij een goed antwoord, mag je de volgende beurt weer verder. 

* Bij een fout antwoord ga je één stap terug. 

* Trappetje omhoog? Doe het meteen en beantwoord de vraag van je 

nieuwe   plaats. 

* Glijbaan naar beneden? Glijd naar beneden en beantwoord de vraag 

van je nieuwe plaats. 

* Wie het eerst bij de Finish komt heeft gewonnen.  

1. Met welke ‘surah’ beginnen wij de dag? 

 2. Met welke letter begint vakantie? 

 3. Op welke dagen heeft groep 1/2A dienles? 

 4. Wat zijn de buurtgetallen van cijfer 3? 

 5. Hoe heet de gymmeester? 

 6. Wie nam in het boek Boer Boris allemaal mee naar zee? 

 7. Wat is de lievelingskleur van juf Amierah?  

 8. Welke kleur krijg je als groen en geel mengt? 

  9. Noem de dagen van de week..? 

10. Wat doen wij altijd na het broodje eten? 
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11. Waar is juf Sultan heel bang voor? 

12. Wat rijmt er op strand?  

13. Wat is onze focus teken?                                                                         

14. Hoeveel schommels hebben wij op het plein staan? 

15. Hoe heet de juf naast ons klas? 

16. Wie mag er in de klas de dua voor het eten opzeggen? 

17. Hoeveel kinderen hebben wij in de klas? 

18. Noem 2 belangrijke schoolregels..? 

19. Van welke meester krijg je dienles? 

20. Hoe heten de twee muizen die wij in Julianatoren hebben   

       gezien? 
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                                GROEP 1/2B 
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                    GROEP 1/2C  
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                      GROEP 3 
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Stukjes van leerlingen uit de klas. 
 

Aasim 
Ik ben Aasim, 6 jaar oud en ik zit in groep 3. 

Het eid feest vond ik erg leuk. 
Rekenen vind ik een leuk vak. 
In groep 4 wil ik graag spelling leren. 
Wat vind ik het fijn in groep 3. 
  

Hamza  

Ik ben Hamza en ik ben 7 jaar oud. 
Volgend schooljaar ga ik naar groep 4. 
In groep 3 heb ik veel leuke vrienden gemaakt.  
Rekenen vind ik het leukst. 
De toetsen van rekenen maken vind ik leuk en makkelijk. 
Lezen vind ik een beetje moeilijk. 
Mijn juf vond ik ook heel erg lief!  

  

Ibtissam 
Mijn naam is Ibtissam en ik zit in groep 3.  
In groep 3 vind ik alles leuk. 
Ik vind veilig leren lezen en rekenen leuk.  
Schrijven vind ik niet zo leuk. 

Het leukste vond ik schoolreisje en gym.  
Alle juffen en meester Zakaria vind ik lief. 
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                        GROEP 4 
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                      GROEP 5 
 

Een recept van Isra. 

Fruit milkshake 

 

Benodigdheden: 

-1 glas melk                                                                                                                                                             
-2 tl suiker                                                                                                                                                      
-fruit dat je lekker vindt (aardbeien, banaan, enz.)                                                                                   
-schepijs                                                                                                                                                 
-blender 

Zo maak je het! 

Doe de melk in de blender en suiker erbij. Zet dat na het blenderen in 
de koelkast voor een paar minuten. Prak het fruit met een vork in een 

kommetje en voeg het daarna in de blender samen met de melk. 

Klaar. Smullen maar! 
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Een raadsel van Inaya 

Waarom kijkt Jan op tv? 

 

Antw: omdat hij door de muur niks kan zien. 

 

 

Een puzzel 
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Groep 6 
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                               Groep 7 
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                         Groep 8 
 
 
 

weetjes over groep 8: 

- Groep 8 is de leukste groep van de school :-D. 
- Wij kunnen allemaal goed met elkaar omgaan. 
- Wij zijn ons goed aan het voorbereiden voor het voortgezet 

onderwijs. 

- Wij zijn de meest leuke en sarcastische groep van de school. 
- Wij zijn het beste in voetballen. 
-  

Raadsels 

1: Wat is blauw en ruikt naar rode verf?  

2: Wat is lang wanneer het jong is en kort wanneer het oud is?  

3: Wat is stil en werkt goed achter de laptop? 

4: Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en 

rechterkant, en in het midden. Toch houd ik water vast. Wat ben ik? 

 

Moppen 

- Leon zegt tegen Victor: ‘Mijn vader is van een ladder van wel tien 
meter hoog gevallen.’ ‘Jeetje,’ zegt Victor, ‘dan ligt hij nu zeker 
in het ziekenhuis.’ ‘Nee hoor,’ zegt Leon, ‘hij viel gelukkig van de 
tweede trede!’ 

- Tijdens de les Nederlands zegt de meester: ‘Woorden die met on- 
beginnen, betekenen meestal die iets slechts of vervelends. Een 
voorbeeld: ongelukkig, onzin of oneerlijk. Kan iemand nog een 
ander voorbeeld geven?’ 

‘Onderwijzer!’ roept Sam. 
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- Op een dag loopt een aap een ijswinkel binnen en bestelt een 
ijsje van 50 cent. Hij betaalt met een biljet van tien 
euro. Verbaasd neemt de ijsverkoper het biljet aan en geeft 
de aap het ijsje. Als hij het wisselgeld terug moet geven, 
denkt de verkoper: ‘WAT WEET EEN AAP NOU VAN GELD 
AF?’ Hij rommelt wat in de kassa en pakt het wisselgeld.  
‘ER KOMEN NIET VEEL APEN IN ONZE WINKEL,’ zegt de 
verkoper en hij geeft de aap een euro terug. ‘DAT SNAP IK 
WEL,’ antwoordt de aap. ‘MET DIT SOORT PRIJZEN ZULLEN ER 
NIET VEEL KOMEN.’ 
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                  Meester Mustafa 

 

Assalamoe alaykoem wa 

rahmatoellahi wa barakaatoeh. 

Beste ouders/verzorgers/lezers, 

Alhamdoelillah hebben wij het 

gehele jaar door verschillende 

activiteiten georganiseerd en 

onderwerpen binnen de islam 

behandelt met onze leerlingen. 

Waarbij wij heel veel van elkaar 

hebben geleerd! 

De thema’s die tijdens de godsdienstlessen aan bod kwamen, waren: 

1- Quraan. 

2- De profeten, met name profeet Mohammed  (vrede en 

zegeningen zij met hem). 

3- Gedrag. 

4- Geloofsleer. 

5- Het gebed. 

6- Puberteit (groepen 7 en 8, groep 6 kreeg een inleidende les). 

7- Ramadan. 

8- De bedevaart/hadj. 

9- Islamitische kalender. 

Het thema sahaba (metgezellen) hebben wij dit schooljaar niet 

(uitgebreid) kunnen behandelen, insha Allah zullen wij dit meenemen 

naar volgend schooljaar. 

De thema’s werden op steeds een andere wijze afgesloten, namelijk: 

een toets (groepen 3 t/m 8), quiz, groepsopdracht, een activiteit, 

knutselopdracht, presentatie (5 t/m 8) en een werkstuk (7 en 8). 
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Naast de godsdienstlessen hadden wij ook verschillende activiteiten 

georganiseerd, te denken aan: 

1- Moskeebezoek. 

2- Quraan- en adhaanwedstrijd. 

3- Gastlessen. 

4- Ramadanactiviteiten. 

5- Activiteiten voor Eid (vieringen). 

6- Activiteiten voor de bedevaart, waarbij de leerlingen kennis 

maakten met de rituelen/stappen van de bedevaart en het 

vervolgens moesten toepassen. 

Alhamdoelillah waren deze en andere activiteiten een groot succes! 

Insha Allah waren de godsdienstlessen en de activiteiten leerzaam voor 

onze leerlingen/kinderen, die ze insha Allah hun hele leven lang nodig 

zullen hebben en zullen gebruiken.  

Moge Allah subhanahu wa ta ‘ala de kennis van onze leerlingen/kinderen 

doen vermeerderen, en moge Hij onze kinderen/jongeren en ons 

beschermen tegen al het kwade en ons leiden op het goede pad, het 

pad van de profeet Mohammed . 

Via deze weg wil ik u ook hartelijk danken voor uw steun en hulp, Moge 

Allah subhanahu wa ta ‘ala u belonen, BarakAllahoe fiekoem. 

Graag wil ik insha Allah mijn stukje afsluiten met een aantal 

overleveringen van de profeet Mohammed  , een aantal foto’s en een 

kleurplaat voor de leerlingen. Tot na de vakantie insha Allah, fi 

Amanillah! 

De profeet  zei: 

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. 

Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is 

niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en 

een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van 

vroomheid en goede daden.” (Ahmad) 

“Als de mens komt te overlijden, dan komen al zijn daden stil te 

liggen, met uitzondering van drie. Een doorlopende liefdadigheid, 
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baatvolle kennis en een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem 

verricht.” (Moeslim) 

“Ik laat twee dingen achter. Zolang jullie deze twee als leidraad nemen 

zullen jullie niet afdwalen en op het rechte pad blijven. Dit is de Koran 

en mijn Soenna (Hakeem 1/93). 

“Bespioneer elkaar niet, concurreer niet met elkaar, wees niet jaloers 

op elkaar, haat elkaar niet, keer de rug niet naar elkaar toe, o 

dienaren van Allah. Wees broeders van elkaar, zoals Hij het jou heeft 

verplicht.” (Moeslim) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Wassalamoe alaykoem. 

Meester Mustafa A. 
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Gedeelte van een presentatie (groep 5): 

 
 

 

Gedeelte van een presentatie (groep 7): 
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Gedeelte van een werkstuk van een leerling: 
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                                                     Slot 
 
 
Wij hopen dat jullie van deze zomerkrant hebben genoten en dat jullie 
voor onderweg genoeg bezigheid hebben.  
 
Team Al Ihsaan wenst jullie fijne vakantie toe. We zien jullie In sha Allah 
na de zomervakantie gezond en uitgerust terug. 
 
 
 

   
 
 
 

Hadith :  
‘Verlaat datgene waarover je twijfelt voor datgene 
waarover je niet twijfelt. De waarheid zal leiden tot 
zekerheid en geruststelling. Terwijl leugens leiden tot 
twijfel en verwarring.’ 
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