
 

 

 



 

 

 

Assalamoe alaikoem 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Het eerste deel van het schooljaar is alweer 

voorbij. De wintervakantie is gearriveerd. In 

deze winterkrant staan allerlei berichten vanuit 

de verschillende groepen én leuke opdrachten die 

u samen met uw kind(eren) kunt doen tijdens de 

vakantie.  

 

Wij wensen u een fijne wintervakantie toe en 

hopen u en uw kind(eren) op maandag 9 januari 

2023 weer te mogen ontvangen. 

 

Veel leesplezier! 

 

Namens team Al Ihsaan 



 

 

 

De vrome voorgangers en de winter 

Dienaren van Allaah! De vrome voorgangers, moge Allaah genadig 

zijn met hen, waren verheugd toen de winter kwam vanwege zijn 

korte dagen voor de vastende persoon en zijn lange nachten voor 

degene die in het gebed staat.  

 

Het is bevestigd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 

“Vasten in de winter is een (makkelijke) buit.”  

(Sahieh Al-Jaami’ As-Saghier 3868) 

 

En‘Umar, moge Allah tevreden zijn met hem, zei: 

“De winter is de buit van de vrome gelovigen.” 

 

Ook Ibn Mas’ud, moge Allah tevreden zijn met hem, zei: 

“Welkom aan de winter, het is een seizoen waarin zegeningen 

neerdalen. Haar nachten zijn lang om in het gebed te staan en 

haar dagen zijn kort om te vasten.” 

 

En Al-Hassan (Al-Basrie) zei: 

“De beste seizoen voor de gelovige is de winter, de nachten 

zijn lang voor hem om te bidden en haar dagen zijn kort voor 

hen om te vasten.” 

 

 
 



 

 

 

Bij de kleuters hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het thema ziek 

zijn en beter worden. In de huishoek staat een bed, omdat een van de 

bewoners ziek is. De dokter komt langs om te kijken wat er aan de hand is. 

Ook is het voor de bewoners van de huishoek mogelijk om naar de dokter toe 

te gaan voor een consult. De gezonde bewoners van de huishoek verzorgen de 

zieke en maken eten klaar of een fruithapje. 

Bij de oogarts kunnen de kinderen hun ogen laten testen. Er zijn 

verschillende brillen, bv links afgeplakt, of rechts afgeplakt. De oogarts 

wijst een letter aan en de cliënt zoekt dezelfde letter op het bordje voor 

hem. In de bouwhoek bouwen we ziekenhuizen en de kinderen bedachten , dat 

de dieren ook wel eens naar een ziekenhuis zouden moeten. Ze vroegen aan 

juf of een dierenziekenhuis wel bestaat, ja dus. 
  

Thema ziek en gezond 



 

 

 

 
Op school hebben we de afgelopen periode met de dienles het gehad over 

het gebed. Wat heb je nodig om te gaan bidden? Wat moet je doen voordat 

je gaat bidden? En hoe moet je het gebed verrichten? Al deze onderwerpen 

kwamen terug tijdens ons bezoek aan de moskee. Op de foto’s kunt u zien 

hoe het bezoek was.

 

Tijdens het bezoek hebben we de dames die ons hebben ontvangen ons 

woedoe liedje laten horen. De kinderen willen het ook graag met u delen. 

 

Op een ochtend vroeg, 

Nog een beetje moe, 

Open ik het kraantje en ik neem woedoe, 

Het is nog donker in de straat, 

Maar het is tijd voor de salaat, 

3 keer je handjes en 

3 keer je mond, 

3 keer je neusje en 

3 keer je gezicht, 

Je rechterarm, 

Je linkerarm, 

De hoofd, je oren en weer terug en wat komt dan 

Je rechter voet, 

Je linker voet, 
De woedoe is klaar, nu weet je hoe het moet. 

Heel goed! 
 

 

Nieuws uit groep 1-2 b 



 

 

 

Als afsluiting van het thema gebed hebben alle kinderen een bezoek 
gebracht aan de moskee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als afsluiting van het thema gebed hebben alle kinderen een bezoek 
gebracht aan de moskee. 

 
 
 

Wij danken de moskee Osmanli en Al Iman voor de gastvrijheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Salam aleikom, 

Beste ouders, 

 

Het is alweer wintervakantie! De kinderen en ik heb een gezellige en 

leerzame tijd achter de rug. Wij zijn deze periode gaan afvalprikken en 

hebben een bezoekje genomen bij de Marokkaanse moskee. Mijn dank aan 

alle ouders die mee zijn gegaan. Ook heeft groep 3 leesmoeders die met de 

kinderen willen lezen. Wij zijn hier erg blij mee. 

 

Tot na de vakantie InshaAllah  

Groetjes juf Wafa 

 

 

 

 

Dit is zo grappig. 

Kind: Juf jij bent arm en de stagiaire is rijk. 

Juf: Waarom ben ik arm en de stagiaire rijk? 

Kind: De stagiaire heeft een mooie ketting om en mooie kleren aan,  

maar jij niet. 

 

Kind 1: Juf het is zo koud. Het is zomer. 

Kind 2:  Nee gekkie, het is bijna winter. 

Kind 1: Oh ja, ik dacht het is lente. 

 
 



 

 

  

 

De kinderen van groep hebben verschillende activiteiten gedaan de afgelopen 

periode; zoals een moskeebezoek in verband met het thema gebed. Ook hebben zij 

hiervoor iets gemaakt voor de kunstgalerie.  

In het kader van burgerschap hebben wij, net als de overige groepen, ook 

zwerfafval opgeruimd in de omgeving van onze school.  

 

Het vervuilen van de omgeving is strijdig met ons geloof. Onze profeet (vrede zij 

met hem) heeft ons geleerd om onze omgeving te respecteren en schoon te houden. 

 

In een authentieke overlevering staat:  

“Het geloof bestaat uit meer dan zeventig of zestig vertakkingen. De hoogste 

gradatie is het opzeggen van de geloofsbelijdenis en de laagste is het verwijderen 

van iets schadelijks van de weg.”  

 

Volgens een andere overleving ontvangt degene die een obstakel verwijderd van de 

openbare weg, dankbaarheid en vergiffenis van Allah de Verhevene voor zijn 

handeling. 

 

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd: 

“Ik heb gezien hoe een man zich verheugde in het Paradijs omdat hij een tak van een 

boom, die midden op de straat lag en de moslims hinderde, had weggehaald.” 

 

Overgeleverd door Sahieh Al Boekharie 
 

Het antwoord van twee leerlingen uit groep 4 op de vraag; waarom 

gaan wij afvalruimen en waarom dien je geen afval  

op de grond te gooien? 

 

"Dan maak je de aarde van Allaah schoon" en 

"Het kan schadelijk zijn voor de dieren" 

Allahoema bareek! 



 

 

 

Zwerfafval ruimen 

 



 

 

  

As-Salaamu 'alaykum, 

 

Deze maand hebben de leerlingen van groep 5 veel geleerd over 

verantwoordelijkheidsbesef en gelijkwaardigheid als burgerschapsdoelen. De 

burgerschapsthema's worden maandelijks behandeld, waarbij er iedere keer een 

nieuw thema centraal staat. 

 

De kinderen hebben ook hard gewerkt aan de reguliere leerdoelen voor de vakken die 

we wekelijks op het programma hebben staan. Ze hebben zich wederom van hun 

beste kant laten zien.  

 

Deze maand zijn de kinderen ook op excursie naar de lokale moskee gegaan, waar ze 

over meerdere facetten van onze prachtige godsdienst hebben mogen leren.  

 

Bovendien hebben ze een gastles over het gebruik van algoritmen en primaire en 

secundaire kleuren gehad. Ze vonden dit erg leuk, al-hamdulillaah.  

 

De leerlingen hebben ook laten zien dat ze het belangrijk vinden om een schone 

omgeving te hebben. Nu hadden ze al laten zien dat ze het kleine schoolplein aan de 

achterzijde van Atolplaza goed schoon kunnen houden, maar bij deze 

schoonmaakactie hebben ze ook de rest van het terrein rondom het complex goed 

schoongemaakt. Alle voorbijgangers waren hier diep van onder de indruk. Goed 

voorbeeld doet goed volgen, in shaa'' Allaah. 

 

De kinderen hebben zich dus vaak van hun beste kant laten zien tijdens alle 

activiteiten. Dat is mooi meegenomen.  

 

Tot slot wil ik u nog vragen om u aan te melden als klassenouder. Groep 5 is nog altijd 

naarstig op zoek naar enthousiastelingen, die ons kunnen ondersteunen bij de 

activiteiten. 

Voelt u zich aangesproken en wilt u de kinderen het komende halfjaar ondersteuning 

bieden bij de vele klassenactiviteiten, dan kunt u mij een bericht via Parro sturen. 

 
 Moge Allaah het gemakkelijk maken.  



 

 

  

We hadden afgelopen dagen veel leuke uitjes gehad. 
En één daarvan is het moskee bezoek. Die hadden alle 

groepen. Wij gingen naar de TURKSE moskee . 
Wij vonden het heel leuk, want het was anders dan de 

MAROKKAANSE  moskee. 
We konden daarvan heel veel leren. Zes dagen later 

gingen we naar het RIJKSMUSEUM. 
Niet alle groepen gingen, alleen groep 6-7-8 en dan ook 

op dezelfde dag . 
Wij vonden het heel leuk en heel leerzaam. We hadden 
daar ook een gids en die vertelde over de schilderijen 
en de geschiedenis van de schilderijen. De dag daarna 
gingen we naar de school IBS AYOUB in HILVERSUM. 

 

OVER HET MOSKEE BEZOEK 
We gingen lopend naar de moskee, de meeste kinderen vonden 

het lopen leuk. 
We hadden helaas niet genoeg ouders om met de auto te gaan. 
In de moskee was veel TURQOISE. De man vertelde ook hoe de 

naam TURKIJE is ontstaan . 
En paar kinderen mochten ook de ADHAAN doen, vervolgens ging 

een andere man ook de ADHAAN doen. . 

 



 

 

  

OVER HET RIJKSMUSEUM 
Wij gingen samen met groep 7-8 in de bus, maar 

ook samen naar het RIJKSMUSEUM. 
De gids heeft veel verteld en daarom hebben we 

veel geleerd . 
We zagen in het begin veel oude schepen en 

boten. Daarna kregen we uitleg over specerijen. 
Vervolgens gingen we naar de schilderijen en 

kregen we daar ook weer uitleg . 

 

OVER DE GROENE SCHOOL AYOUB 
Eerst kregen we uitleg wat de kinderen daar allemaal doen . Daarna kregen 

we een rondleiding door de school. Als afsluiting kregen we een broodje 
gezond. We kregen ook te horen dat ze een GROENE school zijn. Dat houdt 

in dat ze een gezonde/sportieve school zijn. Ze mogen alleen gedroogd 
fruit, normaal fruit of groente eten. Het liefst willen ze alleen bruinbrood 
en water op school. Ze mogen dus geen crackers en geen koekjes en ook 
geen pakjes drinken. Natuurlijk willen wij als school AL-IHSAAN ook een 

GROENE school worden (zijn). 
DUS MET EEN BEETJE HULP VAN JULLIE ZIJN WIJ LATER OOK EEN GROENE 

SCHOOL. 
DE UITJES VONDEN WIJ HEEL LEUK EN HEEL LEERZAAM 

 



 

 

  

Hoe noem je een 

skelet in de kast? 

Antwoord: De winnaar 

van verstoppertje. 

 

Moppen & raadsels 

 

Wat blijft 

heet in de 

koelkast? 

Antwoord: 

Sambal 

 

Lopende 

stoelen. 

Er lopen twee 

stoelen op 

straat. Zegt 

de ene stoel 

tegen de 

andere: Zullen 

we even gaat 

zitten? Ik ben 

moe! 

 

Pietjes pincode. 

Jantje zit met Pietje op een 

bankje en vraagt hem: ‘Wat is 

jouw pincode?’ Antwoordt 

PietjesL ‘0000, maar ik zeg 
lekker niet in welke 

volgorde!’ 

 



 

 

  

 

 

Schoolverslag van Wasim 

 
Het is heel leuk, want we gingen als eerste naar een melkveebedrijf. 

Daarna gingen we naar een Bliksemstage 

Toen gingen we naar een Moskee. 

Na het moskeebezoek gingen we afval opruimen. 

Een paar weken later gingen we naar het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we naar Nemo ook in Amsterdam. 

 

 
       
 



 

 

 

Leerlingenraad: 
De leerlingenraad zijn kinderen die uit groep 5 t/m 8 worden gekozen. 

De leerlingen gaan naar de directie om te overleggen wat er gebeurt op 

school of wat de school en kinderen willen. Bijvoorbeeld; de blauwe, 

gele en rode kliko’s. Dat zijn bakken gevuld met speelgoed voor alle 

groepen. Er zit van alles in: ballen, tennisrackets, basketballen, 

springtouwen, loopklossen, hoepels, skippybal, enzovoort. 

Het geeft veel pret en variatie tijdens het buitenspelen. Hierdoor 

hebben we veel meer te doen buiten. Bijvoorbeeld: voetballen, 

tennissen, basketballen en volleyballen, springtouwen, enzovoort. 

 

  



 

 

 

Taakspel: 

Taakspel is een hulpmiddel zodat iedereen niet druk is. 

Het werkt zo: 

Elke groepje heeft 7 kaarten. 

De bedoeling is dat je stil bent.  

De regels van taakspel zijn: 

• Beide voeten onder je tafel. 

• Als je iets wilt zeggen moet je je vinger opsteken. 

• Je bent stil tijdens taakspel 

Als je je aan de regels houdt, kan je punten winnen. Met deze punten 

kan je een groepsbeloning krijgen. 

 

 
 

Groetjes uit groep 7 



 

 

  



 

 

 

Ontbijt & kunstgalerie thema ‘gebed’ 

 

Als afsluiting van het eerste deel van dit schooljaar heeft 

de ouderraad een gezellig ontbijtochtend georganiseerd  

op donderdag 22 december.  

Mede dankzij de ouderraad was het een geslaagde ochtend. 

Alhamdoelillaah!  

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid. 

 

Tijdens de ontbijtochtend konden ouders/verzorgers en 

overige bezoekers de kunstwerkjes van de kinderen 

bezichtigen bij de kunstgalerie.  

De werkjes zijn ontzettend mooi geworden.  

Wij zijn heel trots op onze kinderen en leerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting willen wij alle helpende handen enorm 

bedanken voor de energie, enthousiasme 

en inzet voor onze school. 

 

Wij waarderen dit enorm.  

Moge Allaah een ieder belonen met het goede. 

 

Ook danken wij al onze ouders/verzorgers voor het  

geduld en vertrouwen in onze school. 

 

 

 

 


