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De eerste weken van het schooljaar zijn altijd even wennen, maar wat 
hebben we een gezellige tijd gehad in groep 1/2A. De kinderen hebben 
elkaar goed leren kennen en samen hebben we veel gelachen, gespeeld en 
nieuwe dingen ontdekt. Het klaslokaal bruisde van energie en vrolijkheid en 
het is fantastisch om te zien hoe iedereen zijn plek heeft gevonden. 

Als beloning voor hun inzet en goede gedrag, sluiten we deze geweldige 
maand af met een speciale filmmiddag. Natuurlijk mag iets lekkers daarbij 
niet ontbreken! We kijken ernaar uit om nog meer avonturen te beleven met 
deze enthousiaste groep! 

                    

                                                       

Groep 1/2a 



 

 

Assalamoe alaikoem  
Beste ouders/verzorgers, 

Na de vakantie zijn we in groep 1/2b gestart met het thema welkom. 

Even weer wennen aan naar school gaan, even weer wennen aan bij elkaar 
in de klas zitten en weer wennen aan regels en routines in de klas. De 
spelletjes voor de gouden weken hebben ons hier erg bij geholpen. 

In de derde week zijn we gestart met het thema wonen. Wat zijn er veel 
huizen gebouwd in de bouwhoek met kleine blokjes, lego en coblo. Wat is 
het leuk samen met het poppenhuis te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Salaam alaikom 

Beste ouders/verzorgers,  

Wat zijn de eerste paar weken voorbij gevlogen! We hebben natuurlijk 
allereerst elkaar goed leren kennen. We hebben verschillende spelletjes 
gespeeld en hebben er samen voor gezorgd dat we echt als klas beginnen. 
Het was voor iedereen ook erg belangrijk dat we een groep zijn. Hierbij 
hebben we samen allemaal regels gemaakt, waardoor we ervoor zorgen dat 
iedereen zich veilig voelt bij ons in de klas.  

Ook  hebben we de afgelopen weken heel hard gewerkt. Zo hebben we al 
het thema welkom erop zitten en zijn we nu bezig met het thema wonen. We 
hebben veel geleerd over huizen, maar de leerlingen hebben zelf ook al 
super mooie huizen gemaakt! Overal in de klas hangen verschillende soorten 
huizen. Eentje heeft een villa gemaakt en de ander een mooi rijtjeshuis. 

De leerlingen van groep 1/2c mogen zichzelf echt harde werkers noemen! 
Hoe goed ze mee doen tijdens de reken- en taallesjes en bij alle andere 
werkjes!  

Wij zijn super trots op de leerlingen van groep 1/2c en er belooft nog een heel 
leuk en leerzaam schooljaar aan te komen! 

Liefs,  

Juf Soumaya en juf Sultan.❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2c 



 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de lieve kinderen uit groep 3A, 

Alhamdulillah! Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan in groep 3! We 
zijn ontzettend trots op hoe de kinderen zich de afgelopen week hebben 
ingezet en al vertrouwd zijn geraakt met de nieuwe omgeving en routines. 
Hun enthousiasme voor het leren en samen spelen is duidelijk te zien. 

De eerste weken van het schooljaar, ook wel de Gouden Weken genoemd, 
zijn erg belangrijk voor het vormen van een hechte groep en een fijne sfeer in 
de klas. In groep 3 zijn we dan ook volop bezig geweest met de activiteiten 
die bijdragen aan een goed groepsdynamiek. We hebben verschillende 
spelletjes en samenwerkingsopdrachten gedaan om elkaar beter te leren 
kennen en om vertrouwen op te bouwen. Daarbij hebben we extra 
aandacht besteed aan de islamitische waarden zoals respect, geduld en 
saamhorigheid. De kinderen hebben enthousiast meegedaan en we merken 
nu al dat het een leuk schooljaar gaat worden in sha Allah! 

 

 

 

Groep 3a 



 

 

Wij zijn ook begonnen met het leren van veel verschillende letters. We 
moeten nog veel oefenen, maar er zijn al een aantal leerlingen die het heel 
goed kunnen en wat zijn wij daar trots op! We merken ook dat het allemaal 
heel snel gaat, waardoor de leerlingen echt heel goed moeten blijven 
opletten. 

 

In onze klas hebben we ook allemaal verschillende leerhoeken waar de 
leerlingen kunnen zitten en spelenderwijs kunnen leren. Dit vinden de 
leerlingen super leuk en wij ook. We zien hoe ze genieten en leren! 

  

 

 

 

 

 

 

Wij kijken uit naar een 
gezegend en leerzaam jaar 
samen, insha'Allah. 

Met vriendelijke groetjes,                      
Juf Abida en juf Busra 



 

 

 

Asalaamu alaikoem lieve ouders/verzorgers,  

 

We zijn inmiddels goed van start gegaan in groep 3b en wat een spannende 
tijd is dit voor de kinderen! Ze hebben hun eerste weken in de nieuwe 
leeromgeving achter de rug met nieuwe klasgenoten. De kinderen zijn al flink 
aan de slag gegaan en hebben zelfs hun eerste rekentoets gemaakt. We zijn 
trots op hoe hard iedereen werkt! 

In de klas zijn we op dit moment bezig met een knutselwerkje voor onze 
kunstgalerij. Hoewel we nog niet alles kunnen verklappen, geven we alvast 
een tipje van de sluier: het is een dier dat zichzelf verdedigt door iets te laten 
zien. Kunt u al raden wat het is? 

We kijken uit naar de komende weken vol met nieuwe avonturen en 
uitdagingen.  

Liefs,   

Juf Amierah & Juf Dilara  

 

Groep 3b 



 

 

Salaam alaikom 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste schoolweken zijn voorbij en wat hebben we onze start van het 
schooljaar feestelijk beleefd! De leerlingen hebben kennisgemaakt met de 
juffen en met de leerstof die ze dit jaar 
krijgen zoals:  taal, spelling, estafette, 
verkeer en nog veel meer. 

Daarnaast hadden we een speciale 
gast, namelijk Ibrahim El Kaddouri. Veel 
leerlingen kennen hem al van zijn 
prachtige Anasheed Ma Shaa Allah. 
Samen met hem hebben ze een 
Anasheed gezongen. Deze hebben ze 
ook op het schoolplein laten horen. Het 
was prachtig om te zien, Allahoema 
bareek! 

In de klas hebben de leerlingen gezamenlijk de klassenregels opgesteld, 
zodat ze weten hoe ze op een goede manier met elkaar omgaan.  
Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in de klas, zodat iedereen ze kan zien 
en naleven. 

Ook zijn we begonnen met het oefenen van de tafels. Alle leerlingen hebben 
een tafeldiploma ontvangen en elke keer wanneer ze een tafel goed uit hun 
hoofd kennen, krijgen ze een sticker. Zo motiveren we hen om de tafels goed 
te leren! 

Tot slot hebben de leerlingen hard gewerkt om de leeshoek in de klas 
aantrekkelijker te maken. Ze waren hier heel enthousiast over. Hebben jullie 
de leeshoek al gezien in de klas? 

We kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar, In sha Allaah! 

Met vriendelijke groet,   

Groep 4 

 

 

 

 

Groep 4 



 

 

Salam alaikoem beste ouders/ verzorgers, 

 

Wat was het fijn om alle kinderen na de zomervakantie weer te mogen 
ontvangen. Dat hebben we gedaan met een bijzondere ontvangst, namelijk 
met de komst van Ibrahim Kaddourri. Het was een grote verassing tot hij de 
klas binnen kwam lopen en de kinderen een kwartier lang kwam vermaken. 
Dat was een groot succes! 

 

   

 

Na de start van het schooljaar zijn we begonnen met de ‘’ Gouden weken’’. 
Deze weken zijn extra belangrijk voor de groepvorming van de klas.  Dat 
houdt in dat we als klas samen klassenregels hebben opgesteld waar we ons 
aan moeten houden. Verder hebben we ook leuke activiteiten gedaan die in 
het teken staan van elkaar leren kennen, zoals complimenten schrijven aan 
elkaar en samen knutselen.  

 

     

Groep 5 



 

 

Iedere week op de maandag kiezen we ook een ‘’ zonnetje van de week’’. 
Dat houdt in dateen kind wordt uitgekozen en het zonnetje is van de klas. De 
klas schrijft dan een compliment over het zonnetje en die hangen we dan om 
het zonnetje heen. Dat vinden de kinderen helemaal geweldig!!   

 

Op 18 september was de atletiekdag. We zijn daarvoor naar de atletiekbaan 
geweest. We hebben keihard gesport en ons best gedaan. De kinderen 
konden zakspringen, hoogspringen, 400 meter loop en nog veel meer 
activiteiten. We eindigden de dag met een wedstrijd wie het eerst bij de finish 
was,  

 

 

Dat was onze knallende start en we gaan nog knallend verder in sha Allah! 

Groeten, 

Juffen van groep 5 



 

 

 

Salaam alaikom, 

 

Op maandag 2 september is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Met 
elkaar hebben we bij het Aronwinterveld het schooljaar geopend.  

Het was een leuke dag vol met gouden weken activiteiten. Later op de dag 
hebben wij een gezamenlijke afsluiting gehad die onder leiding was van 
Ibrahim. 

   

Op 5 september hebben wij een bezoek gebracht aan de Lelystadse 
boerderij voor een oogstdag. Het allerleukste vonden de leerlingen om zelf 
de gewassen uit de grond te trekken en weer in kruiwagen vervoeren. Later 
op de dag hebben de leerlingen de groenten meegekregen naar huis om 
een lekkere gerecht mee te maken. 

   

 

 

 

 

Groep 6 



 

 

 

Op 14 september hebben wij afscheid genomen van leerling B. Met z’n allen 
hadden wij een leuk afscheidscadeau voor hem gemaakt. Wij wensen 

leerling B heel veel succes op zijn andere school. 

  

Op 18 september hebben wij atletiekdag gehad. De kinderen hebben enorm 
veel genoten op deze gelaagde dag. 

    

Afgelopen maandag hadden wij de leerlingenraadverkiezing op school. De 
vertegenwoordigers uit onze groep waren leerling S en leerling A. Uiteindelijk 
werd leerling S gekozen door de hele school. Wij wensen leerling S heel veel 
succes in de leerlingenraad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Salaam alaikom.                                                                                                        
Beste ouders, 

Bezoek boerderij 
 
De eerste donderdag na de vakantie was er al uitje gepland. De kinderen 
waren erg enthousiast.De klas ging met de bus naar een boerderij waar 
verschillende groenten worden geoogst.Veel kinderen uit de klas waar al 
bekend met het zaaien en oogsten. Echte professionals! De wortels lagen 
diep in de grond en alleen de sterksten onder ons konden deze eruit halen 
zonder hulp.De rode bieten gingen er veel makkelijker uit. 
 
Achteraf vonden de kinderen het een leuk en leerzaam uitje. 
Zeker voor herhaling vatbaar. 

Groeten,  

Juffen groep 7 

Groep 7 



 

 

 

 

Salaam oulaikoem beste ouders, 

 

Hierbij wat nieuws uit groep 8! 

Het is nogal spannend voor de leerlingen om in groep 8 te zitten. De 
leerlingen zijn erg gemotiveerd! Daar zijn wij als juffen erg blij. 

We hebben een leuk klein clubje van 15 leerlingen! 

We zijn in deze periode vooral bezig om de groep te vormen, dit heten ‘de 
gouden weken’.  

We hebben op de eerste schooldag een leuke opening gehad. We hebben 
allemaal genoten van de anasheed samen met Ibrahim el Kadouri. 

We zijn samen naar een boerderij op de oogstdag geweest. We hebben 
aardappelen en wortelen geoogst. We hebben daar erg van genoten en 
veel groente kunnen meenemen. 

Groep 8 



 

 

 

 

Op de vrijdag 18 oktober is er op Porteum een Techniekdag. U kunt er de 
hele dag heen met uw kind of uw kind kan er ook alleen heen met 
klasgenoten. Het is erg interessant en zo kan uw kind kennismaken met de 
techniek.  

We zijn nu hard aan het oefenen voor de groepsvoorstelling en hebben er 
veel zin in! 

 

Groetjes uit groep 8! 

 

Assalamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh, 

Beste ouders/verzorgers/lezers, 

Afgelopen weken zijn wij tijdens de godsdienstlessen druk bezig geweest met 
het thema ‘achlaaq/gedrag’ en de dua/smeekbede die daarmee te maken 
heeft. Wij hebben dan vooral de gedragingen die een moslim zou moeten 
laten zien benoemd en geleerd, te denken aan (o.a.): 

- Respect. 
- Behulpzaamheid. 
- Rechtvaardigheid. 
- Geduld. 
- Vrijgevigheid. 

 

 

Meester 

Mustafa 



 

 

Ook hebben wij het uiteraard gehad over de slechte gedragingen die een 
moslim dus juist niet zou moeten tonen o.a.: 

- Verkeerde taalgebruik. 
- Pesten en roddelen. 
- Hoogmoed. 
- Gierigheid. 
- Bijnaam geven.  

Dus samengevat, hebben wij het gehad over het gedrag van de profeet 

Mohammed  oftewel de lopende Koran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insha Allah zullen onze kinderen/jongeren en wij behoren aan deze groep 

mensen, die de koran als leidraad neemt en de profeet  volgt in al zijn 
handelen en gedrag. 

Insha Allah zullen wij de komende weken het nieuwe thema 
‘aqiedah/geloofsleer’ behandelen. Ook zullen wij een nieuwe 
dua/smeekbede leren die te maken heeft met dit thema, deze zult u 
ontvangen.  



 

 

 

Wassalamoe alaykoem. 

Meester Mustafa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en beweging spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen. 
Het helpt niet alleen bij het verbeteren van hun fysieke gezondheid, maar 
draagt ook bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, 
doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. In de gymlessen op school werken 
we hier met veel plezier en energie aan. 

Meester 

Hamza 



 

 

Dit schooljaar ben ik gestart als gymdocent en ik ben blij te kunnen zeggen 
dat ik de namen van de leerlingen al aardig begin te leren. Het is mooi om te 
zien dat ik, nu ik steeds meer vertrouwd raak met de leerlingen, ook een 
sterkere band met hen opbouw. Dit draagt bij aan een prettige en veilige 
sfeer in de lessen, waar de leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich op hun eigen 
tempo kunnen ontwikkelen. 

Een van de hoogtepunten tot nu toe was de sportatletiekdag voor de 
bovenbouw op 18 september. Het was een fantastische dag waarop de 
leerlingen zich van hun sportiefste kant hebben laten zien. Er heerste een 
geweldige teamgeest en iedereen heeft zich volledig ingezet. Het was 
alhamdoulillah dan ook een groot succes! 

Ondertussen houden we ons goed aan het schema en zitten we op koers 
met de leerdoelen die we dit jaar willen behalen. We blijven ons inzetten om 
ervoor te zorgen dat elke leerling zich verder kan ontwikkelen, zowel op 
sportief vlak als daarbuiten. 

Ik kijk ernaar uit om samen met de leerlingen verder te werken aan een 
gezond en sportief schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

In sha Allah hebben jullie genoten van deze nieuwsbrief. Tot de volgende In 
sha Allah. Hieronder ziet u nog een klein overzicht van de aankomende 
activiteiten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 oktober 

studiedag 

22 oktober  

Groepsvoorstelli
ng groep 7 

25 oktober 

Kunstgalerij 

Democratie 
&pesten 

28 okt. –  

1 nov. 

Herfstvakantie 

4 nov. & 5 nov. 

Studiedag 

15 nov. 

Nationaal 
schoolontbijt 


