
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                     
 
 
 
                                       

                              

Nieuwsbrief Juni 

Berichten uit de 
groepen, van 

meester David 
en meester 
Mustafa. 
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Asalaamu alaikoem warahmatullahi wabarakatuhu 
Lieve ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief willen wij ons vooral richting op het hoogtepunt van juni voor groep 1-2a. 
 
Wat hebben de kinderen van groep 1-2a een fantastische dag gehad tijdens het schoolreisje! 
Twee weken geleden zijn we met z'n allen naar pretpark Julianatoren geweest. Dit was een 
groot succes. De kinderen hebben volop genoten van de attracties en het mooie weer. Van 
draaimolens tot de grote achtbaan, ze hebben zich uitstekend vermaakt! 
 
Ook de busreis was een feestje. Op de heenweg waren de kinderen al enthousiast en vol 
verwachting. Na een dag vol plezier, hoorden we op de terugweg hier en daar wat slaap 
geluiden; een teken dat ze heerlijk moe, maar voldaan waren. 
 
Ten slotte zijn wij heel erg benieuwd of jullie hebben onthouden hoe Jul & Julia er precies uit 
zien. Tekenen jullie de muizen in de juiste kleur? Wij zijn benieuwd. Dan geven wij de 
kleurplaten een mooi plekje in de klas.  
 
Het was een onvergetelijke dag voor de kleintjes. 
 
Liefs, 
Juf Amierah & Juf Sultan 
 

       
 
 
 
    
 

Groep 1/2a  
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Assalaam Alaikoem,  
 
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.                         
De laatste schoolweken zijn aangebroken. 
 
Het zijn drukke en gezellige weken waarin we van alles meemaken. 
 

- We werken aan thema zomer 
- We hebben samen Eid al Adha gevierd 
- We zijn op schoolreis geweest 
- We hebben op 10 juli nog een sport- en spelochtend                          

 
De hoeken zijn weer omgebouwd 
In de bouwhoek bouwen we huizen net als in Curaçao. 
 

    
 
De huishoek is omgebouwd tot een ijswinkel met een terras. 
We slapen ook op de camping in de hoek.  
 
Eid al Adha 
Maandag 24 juni hebben we een gezellige feestdag met elkaar gehad. Wat hebben we genoten van het 
optreden van het koor, het springen op de springkussens, de lunch die bestond uit patat met Turkse 
pizza en als afsluiting van een ijsje of slush puppy. Hieronder een aantal foto’s van die dag.  
 

     groetjes, gr. 1/2b 
 
                                    
                      

Groep 1/2b 
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Salaam alaikom 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat was het een drukke maand voor groep 1/2 C; de eid al Adha viering, onze maandopening én het 
schoolreisje. Druk, maar heel leuk en gezellig. Daarnaast zijn we momenteel ook bezig met thema 
zomer. In de klas is de huishoek omgebouwd naar het strand. Alle kinderen zwemmen of surfen in de 
zee. Kom gezellig langs om te kijken wie er het langst onder water kan zwemmen. 
 
Deze maand hebben we ook een paar keer buiten geluncht. Buiten eten zorgt ervoor dat de kinderen 
meer met elkaar praten, lachen en delen. Een genot om te zien.  
 
Verder zijn we natuurlijk op schoolreisje geweest, wat een feest was dit. Het was heel warm, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
 
In de klas zijn de leerlingen ook heel druk bezig met veters strikken. Het gaat erg goed, steeds meer 
kinderen hebben dit onderdeel ook onder de knie. 
 
Ook zijn we bezig met het herhalen van de letters. We hebben de i, k en de m gehad.  
Kleine raadsel voor de ouders: Welk oneven getal wordt even als je er een letter afhaalt? 
Antwoord staat tussen de foto’s! 
                     

                               
 

                                         
                                                                                                                                  (Z) 
 
 
 
 
 
                                    

Groep 1/2c 
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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hebben een drukke en leuke maand achter de rug in groep 3  
 
De leerlingen mochten aan de slag met de eindcito ’s.  
Ook hebben zij erg genoten van de leuke uitjes deze maand. 
We hebben een geweldige eid-viering achter de rug. De leerlingen hebben genoten van de 
springkussens, het lekkere eten en hebben de mini-hadj verricht. We vonden het erg leuk om 
te horen dat de leerlingen hun enthousiasme uitten naar elkaar toe. We werden als juffen 
bedankt voor de mooiste dag van hun leven! 
 
Ook hebben wij een leuk en intensief schoolreisje achter de rug. Ondanks de warmte hebben 
de leerlingen enorm genoten van het pretpark Julianatoren. Hierbij een aantal foto's van de 
mooie momenten op school.  
 
Onze dank gaat uit naar de ouders die hebben bijgedragen aan deze mooie momenten. 
Ook willen wij de school bedanken voor de mooie klassencadeaus die de leerlingen in ontvangst 
hebben genomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De juffen van groep 3 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

Groep 3 
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Salaam alaikom  
Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste periode van dit schooljaar is aangebroken. Wat is de tijd snel gegaan en wat hebben 
de leerlingen hard gewerkt. De citotoetsen zijn achter de rug en de leerlingen hebben hun best 
gedaan om hetgeen zij geleerd hebben toe te passen. We zijn trots op onze leerlingen! 
 
Het offerfeest hebben we ook uitbundig gevierd op school. De leerlingen hebben de hadj 
verricht in de gymzaal, ze hebben gesprongen op de springkussens en heerlijk genoten van het 
eten. Het einde van de dag hebben ze afgesloten met een lekker ijsje of een slush, de keuze 
was aan hen. Nu op naar de laatste paar weken. In Sha Allah. 
 
Groetjes, 
Juf Hanan & juf Shabnam 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 
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Salaam alaikom 
Beste ouders/verzorgers, 
                         
De afgelopen periode hebben wij leuke activiteiten gehad op school. 
Zo hebben wij op dinsdag 11 juni een gastles gehad van de Kubus. Als afsluiting hadden de 
kinderen leuke werkstukken gemaakt van klei. 
 

     
 
In de klas hebben wij heel hard gewerkt aan de kunstgalerie voor thema Hadj & 
gelijkwaardigheid. Op maandag 24 juni hebben wij gezamenlijk eid al Adha gevierd op school. 
Er waren leuke activiteiten georganiseerd, zowel binnen als buiten. Als afsluiting kregen de 
leerlingen een heerlijke lunch en een ijsje. Het was echt een geslaagde dag!!! 
 

        
 
Groetjes,  
Groep 5 
                         
    
 
 

Groep 5 
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Salaam ou alaikom wa rahmatouAllahi wa baraktoe 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De leerlingen van groep 6 hebben een drukke periode achter de rug en wat hebben ze hard 
gewerkt, Ma Sha Allah. Tijdens deze periode hebben ze ook een leuke interactieve les gehad 
over recyclen. Ze hebben geleerd hoe je van oude materialen weer iets nieuws en leuks kunt 
maken zonder het weg te gooien. 
In de les zagen ze een kunstwerk van een mevrouw die een vogel had gemaakt van 
gerecyclede materialen. De leerlingen merkten meteen op dat er spullen zoals een boorbit 
voor de pootjes en grassprietjes voor de staart waren gebruikt. Dit liet zien hoe je allerlei 
materialen kunt hergebruiken. De leerlingen mochten daarna zelf aan de slag om hun eigen 
kunstwerkjes te maken. Ze gebruikten klei, steentjes, kurkjes en stokjes om hun creaties te 
maken. Er ontstonden prachtige kunstwerken, Allahumma bareek! 
 
We zijn erg trots op de creativiteit en het harde werk van de leerlingen. 
  
 
Hierbij een aantal foto’s van de leerlingen: 
 

   
Met vriendelijke groet, 
Groep 6  
 
Wa alaikom salaam wa rahmatouAllahi wa barakatoeh 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

Groep 6 
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Salaam alaikom 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Maandag 25 juni hebben we Eid Al-Adha gevierd op school. 
Het was heerlijk weer en we hebben heel veel leuke dingen gedaan. 
We kwamen aan op school en mochten om negen uur naar het podium. Het koor had heel veel 
mooie en leuke anasheeds gezongen. Na het optreden kregen we een bezoekje van juf Saida en 
juf Hanan. Zij gaven ons een pakket waar een familie/vrienden quiz, een profeten boek en nog 
lekker snoep in zat. De vragen hebben we daarna doorgenomen en het snoep hebben we gelijk 
opgegeten. We hebben ook een spel gespeeld op het bord en sommige meisjes gingen ook nog 
wat moois knutselen. Daarna was het tijd voor… DE MINI HADJ! Het was heel mooi en we zagen 
hele mooie kunstwerken die elke klas had gemaakt. Na de mini hadj moesten we nog een 
kwartier wachten, want dan konden we naar de springkussens. Ze waren supermooi en leuk. We 
moesten onze schoenen wel uitdoen, want anders werden de springkussens vies. We hebben 
leuke spelletjes gespeeld en ook een race gehouden. Toen we terugkwamen gingen we 
uitrusten. Na drie minuten kwam het eten al! We kregen een heel lekkere Turkse pizza en 
patat,nadat we klaar waren had Aziz nog een verrassing. Hij had namelijk nog een lekker toetje 
mee! Ze waren zo lekker dat nog sommige leerlingen zelfs twee stuks namen. Na het toetje 
mochten we tot slot nog een ijsje of slush. Natuurlijk nam iedereen een slush en toen we het 
op hadden was het al twee uur. Het was tijd om naar huis te gaan. Drie dagen later op donderdag 
gingen we op schoolreis! We gingen naar WALIBI. We hadden het zo naar onze zin! We hadden 
zoveel tijd dat we in heel veel attracties zijn gegaan! We zijn geweest in de: 

• El condor 
• Untamed 
• Lost gravity  
• Space shot 
• Speed of sound 
• Express 
• Tom Hawk 
• Blast 
• Draaimolen 
• G-force 
• Splash battle 
•  

We wilden nog heel graag in de Goliath, maar helaas was die gesloten wegens onderhoud. We 
zijn zelfs 2 keer in sommige attracties gegaan. 
We kregen op het laatst nog een slush die lekker verkoelend was na zo een leuke warme dag. 
Daarna werden we opgehaald door de bus. Op de heenweg hadden we het heel leuk en op de 
terugweg ook. Alhamdulillah dat we dit konden meemaken. 
  
  
Gemaakt door: Safae.S en Hajar.H 
 
 
 
                         
 

Groep 7 
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Nieuwsbrief activiteiten groep 8 
 
KAMP 
 
Op 21 mei zijn de leerlingen van groep 8 op kamp geweest, we hebben superleuke activiteiten 
gedaan. Ondanks het mindere weer hebben we de meeste activiteiten gelukkig binnen kunnen 
doen. De kinderen hebben het super goed gedaan!  
 

                 
 
WALIBI 
 
31 mei zijn de leerlingen naar Walibi geweest. We hebben het super naar ons zin gehad! We 
zijn overal in geweest waar we in wilden gaan, we hebben genoten en gelukkig hebben we mooi 
weer gehad!  
   

                          
 
 
                    
                                  

Groep 8 
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EID-viering 
 
Maandag 24 juni hebben we de eid viering gehad, wat was het weer een gezellige en leuke dag! 
We hebben de mini hadj gedaan, we hebben een prachtige voorstelling gehad, we zijn bij de 
berg van Arafat geweest en we hebben natuurlijk spelletjes gedaan, cadeautjes per klas 
gekregen en het was supergezellig!  
 
 

 
 
WEEKEND ACADEMIE 
 
De kinderen hebben de afgelopen tijd gastlessen gehad van weekend academie. De weekend 
academie bereid de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs, hier leren zij bijvoorbeeld de 
afkortingen van de vakken, hoe de toetsen daar gaan, hoe de cijfers werken en nog veel meer. 
De leerlingen hebben het afgesloten met een presentatie voor de ouders over wat zij geleerd 
hadden en daarna nog een keer samen met de dames die de gastlessen gaven. Het is feestelijk 
afgesloten met een klein waterspel in het prachtige weer.  
 
De groeten uit groep 8 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De afgelopen maand hebben onze leerlingen zich weer volop ingezet tijdens de gymlessen. We 
hebben nieuwe sporten geïntroduceerd, zoals volleybal, voetvolley, atletiek, (hand)tennis en 
de leerlingen hebben met enthousiasme deelgenomen aan de lessen.  
Daarnaast hebben de leerlingen geleerd over het belang van teamwork en 
doorzettingsvermogen tijdens het EK Voetbal dat wij in twee lessen hebben gespeeld. 
Helaas is de sportdag voor groep 4-5-6-7-8 niet doorgegaan, i.v.m. te weinig vrijwilligers 
gedurende deze dag. Wij hopen dit volgend schooljaar te kunnen compenseren, mits er 
voldoende vrijwilligers zijn om dit mogelijk te maken.  
 
We kijken uit naar de laatste weken, waarin we nog meer leuke lessen gaan beleven tot aan 
de zomervakantie. Met de zomervakantie in aantocht ook een mededeling namens mij 
hieronder. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Met gemengde gevoelens wil ik u informeren dat ik aan het einde van dit schooljaar afscheid 
zal nemen als gymleerkracht van deze fijne school. Na een jaar met veel plezier les te 
hebben mogen geven, heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan dichtbij huis. 
Ik wil u en de kinderen bedanken voor de mooie tijd, de fijne samenwerking en het 
vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen. Ik ben dankbaar om een bijdrage te hebben mogen 
leveren aan de (sportieve) ontwikkeling van uw kinder(en). 
 
Met sportieve groet, 
David de Kemp 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

Meester 
David 



 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                  
 
                                  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Assalamu alaikum. Mijn naam is Hamza Hajji en ik ben verheugd om mezelf aan u voor te 
stellen als de nieuwe gymdocent op IBS Ayoub en IBS Al Ihsaan. 
 
Hoewel ik nieuw ben in de rol van gymdocent, breng ik vijf jaar ervaring mee in het doceren 
van specialisatievakken aan de bovenbouw op het Wateringse Veld College te Den Haag. Dit 
heeft mijn inzicht in de onderwijsbehoefte van verschillende leeftijdsgroepen enorm 
ontwikkeld.  
Daarnaast heb ik zes jaar ervaring als voetbaltrainer/-coach van jeugdvoetbalelftallen, wat 
mij veel geleerd heeft over het werken met kinderen en het bevorderen van hun fysieke 
ontwikkeling en teamgeest.  
Ook verzorg ik vanaf komend schooljaar de Arabische lessen en Koranlessen op de 
weekendschool van Islamitisch Centrum Al Amal te Hilversum. Deze rol heeft mijn begrip en 
waardering voor de Islamitische onderwijsprincipes verder verdiept. 
 
Mijn visie op lichamelijke opvoeding is gericht op het stimuleren van een actieve levensstijl 
en het ontwikkelen van motorische vaardigheden, waarbij ik rekening houd met de 
individuele capaciteiten van elk kind. Ik streef ernaar om een veilige en inclusieve 
leeromgeving te creëren waar alle leerlingen zich kunnen ontplooien. 
 
Als moslim begrijp ik het belang van het respecteren van Islamitische waarden binnen het 
onderwijs. Waarden als respect en discipline zullen dan ook een centrale rol hebben in mijn 
gymlessen. In mijn gymlessen zal ik verder een breed scala aan sporten en activiteiten 
aanbieden, met de nadruk op plezier, veiligheid, discipline en samenwerking. Ik geloof dat 
sporten niet alleen goed is voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de persoonlijke en 
mentale groei en het ontwikkelen van belangrijke sociale vaardigheden binnen de waarden 
van onze gemeenschap. 
 
Ik kijk ernaar uit om met uw kinderen te werken en hen te helpen hun sportieve potentieel 
te ontdekken en verder te ontwikkelen. Ik hoop dan ook een mooie tijd tegemoet te gaan bij 
IBS Ayoub en IBS Al Ihsaan. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hamza Hajji 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Voorstellen 
Meester 
Hamza 
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Assalamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh, 
Beste ouders/verzorgers/lezers, 
 
In week 26 hebben wij alhamdoelillah het thema ‘hadj’ afgesloten met de eid viering en vele 
leuke activiteiten. Zo vond de mini hadj activiteit ook plaats, waarbij de leerlingen de 
opgedane kennis heel goed hebben toegepast. InshaAllah zullen wij volgend schooljaar dit 
onderwerp gaan herhalen en ons verder verdiepen hierin. 
Moge Allah subhanahu wa ta’ala het (de echte hadj in Mekka) laten meemaken aan onze 
leerlingen, aan ons en het (en al onze aanbiddingen) accepteren. 

De profeet Mohammed  heeft gezegd: 
“Van ʿ Oemrah tot ʿ Oemrah geldt als vergiffenis voor wat ertussen is geweest. En de beloning 
voor een volmaakte Hadj is niets anders dan het Paradijs.” (Moeslim) 
 
Een aantal momenten tijdens deze leuke dag: 

     
 
 

    

Meester 
Mustafa 
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Na het afronden van dit thema, zijn wij gestart met het thema ‘de islamitische kalender’. 
Tijdens dit thema zullen de volgende punten aanbod komen, inshaAllah: 
• Wat zijn de islamitische maanden? 

• Welke kalender gebruiken wij? 

• Hoe is deze kalender ontstaan? 

• Wat is de hidjra? 

• Wat is het belang ervan? 

• Waarom en waarvoor hebben wij maanden (en dagen)? 

 

 
 
Wssalamoe alaykoem. 
Meester Mustafa A. 
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          Wij hopen dat jullie genoten hebben van de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
        Hierna rest er nog een schoolkrant die jullie In Sha Allah binnenkort zullen ontvangen.  
                                           Tot volgend schooljaar in sha Allah! 
                                 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
    

Einde 
nieuwsbrief 


