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Groep 1/2a 

Asalaamu alaikoem warahmatullahi wabarakatuhu  

Lieve ouders/verzorgers, 

We zijn met de volgende twee thema’s, de lente en de ramadan, de afgelopen weken veel bezig mee 
geweest. We begonnen bij het thema de lente met een thematafel in de klas. Wie was er al naar een 
boerderij geweest? En waaraan kan je zien dat de lente is begonnen? Dit waren de vragen waar de 
kinderen met elkaar over gingen nadenken. 

Bij het thema ramadan zijn wij begonnen met een gezamenlijke maandopening bij het podium. In de 
klassen hebben wij geoefend met de dua voor het verbreken van het vasten en de dua voor de heilige 
nacht Laylat al-Qadr. We hebben met de kinderen een iftar gehouden in de klas. Hiervoor hebben alle 
kinderen iets lekkers meegebracht waar we allemaal van konden smullen. 

Voor de afsluiting van thema lente zijn wij naar de kippenboerderij geweest. Al vanaf de bus zag ik 
allemaal hele vrolijke gezichtjes. Er werd naar buiten gekeken wat er allemaal te zien was. Wij hebben 
ook mogen genieten van een tractor op de weg. Een vraag aan de kinderen was; zijn de banden van een 
tractor even groot als de banden van een auto? Hmm.. Dat hebben wij kunnen meten op de boerderij. De 
boer bracht ons naar de schuur waar een grote tractor stond. De banden waren groter dan de kinderen, 
grappig he! 

Op de boerderij zijn wij erachter gekomen dat de steel van de paardenbloem sierlijk kan krullen. 
Probeer dat ook eens thuis: 
Stap 1: Pluk bloeiende paardenbloemen met lange stelen. Stap 2: Knip een stuk van de stengel van de 
bloem eraf. Stap 3: Maak lange knippen in de stengels met een schaar, aan beide kanten. Stap 4: Leg de 
stengel van de paardenbloem in een bakje met water. Stap 5: Kijk goed wat er gebeurt.  
Na een tijdje krullen de stengels om tot prachtige, sierlijke krullen. 

Wij vertrouwen natuurlijk erop dat uw kind u bij de activiteit kan begeleiden, want zij zijn ervaren!  
 

Liefs,  
Juf Amierah & Juf Sultan 
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Assalamoe alaikoem 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wat is er in de weken na de laatste nieuwsbrief veel gebeurt in de klas. 
We hebben de klas eerst in Ramadansfeer gebracht in combinatie met het thema lente. 
 
Hoogtepunten in deze periode waren: 
De iftaar 
Het vieren van het Suikerfeest 
Het geven van sadaqa voor de waterputten.  
De sponsorloop  
 
Leren over het leven van de kikker, de vlinder, de bloem en zaadjes zaaien. 
 
Op dit moment zijn we bezig onze klas te veranderen of zoals de kinderen zeggen te 
verbouwen, zodat we kunnen starten met onze volgende thema. Dat wordt thema kunst.  
Hier zullen we in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen.  
 
Groet, 
Groep 1-2b 
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Assalamoe alaikom, 
 
Wij willen deze maand iets anders doen. Aan alle kinderen is gevraagd wat zij 
leuk vinden aan de Ramadan. En dat hebben we opgeschreven. Geniet van de 
heerlijke antwoorden. 
 
Fatima: Ik vind het leuk om naar de moskee te gaan.  
Muhammed Amin: Mama leest veel uit boekjes in de ramadan. 
Sara: Om samen met papa naar de moskee te gaan. 
Rabia: Cadeautjes kopen 
Meyra Nur: Om na Fajr met mama te knuffelen. 
Safia A. Ramadanliedjes 
Selma: In de moskee bidden. 
Ismail: Vasten vind ik leuk.  
Aicha: Vasten en lekker eten daarna. 
Mayar: ’s Avonds eten op school 
Wisam: Mama maakt lekker eten. 
Sidrah: In het donker eten. 
Romaysa: Op school eten. 
Fetih:Cadeautjes krijgen en pizza eten.  
Sofia: Het vasten, de cadeaus en ik vind het leuk om de familie te zien.  
Mert: Cadeautjes krijgen en chocolade eten. 
Maram: Ik vind de broodjes die mama maakt lekker.  
Safia B. : Pannenkoeken eten. 
Umut: Patatjes eten. 
 
Groetjes, 
Groep 1/2c 
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Groep 1/2c 

Assalamoe alaikom, 
 
Wat zijn we deze periode lekker druk geweest. We hebben heel veel leuke dingen 
mogen doen. Zo hebben we thema kleding gehad, waarbij we veel dingen hebben 
gemaakt. Tijdens het thema lente was natuurlijk ook de ramadan er! Wat weten 
de kinderen al veel over de ramadan! Er waren zelfs een paar kinderen die 
hebben geprobeerd om te vasten, superknap.  
Tijdens de ramadan hebben we gezellig samen een iftar gehouden op school, 
waarbij we heerlijk hebben gegeten en gekletst. Tijdens de ramadan hebben we 
met ze allen even wat meer over het geloof geleerd en zijn we er nog wat meer 
mee bezig geweest. Ook hebben de kinderen allemaal mooie werkjes gemaakt, 
die ze hebben vertoond op de kunstgalerie.  
 
Na thema kleding kwam ook thema lente aan bod. De kinderen hebben zaadjes 
gepland en hebben gekeken hoe planten groeien. We hebben ook geleerd over de 
dieren die geboren worden tijdens de lente. Dit thema was echt voor het groeien 
en bloeien van alles! Tijdens dit thema hebben de leerlingen veel dingen geleerd 
en hebben super leuk meegedaan. We hebben lekker met aarde gewerkt waar we 
vies van werden. 
 
De kinderen hebben na ramadan natuurlijk eerst thuis het Suikerfeest gevierd en 
zijn ze een paar dagen thuisgebleven, maar daarna hebben we een super leuk 
feest op school gebouwd! De kinderen kregen leuke cadeautjes en hebben 
allemaal leuke spelletjes gespeeld. Het was een geslaagde dag vol met vreugde.  
 
Juf Wafa en Juf Soumaya  
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Groep 3                                                          

Assalaamoe 3aleeykoem beste ouders/verzorgers van groep 3, 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben de leerlingen inmiddels de 
cito's achter de rug. De resultaten zijn ook al zichtbaar voor alle ouders/verzorgers. In shaa 
Allaah zullen de voortgangsgesprekken na de meivakantie plaatsvinden. 
 
Naar de boerderij 
Wij zijn op avontuur geweest met elkaar! Wij mochten met de Touringcar naar de 
boerderij.Toen we aankwamen, werden we verwelkomd door een hele lieve familie, 
genaamd familie De Vries.Op de boerderij waren koeien, lammetjes, kalfjes en kippen te 
zien. Ook mochten wij de dieren aaien en voeren. Tijdens de rondleiding kregen we o.a. te 
horen waar de boeren de koeien melken en hoe de melk verwerkt wordt in producten die 
verkrijgbaar zijn in winkels. 
 
Wij hebben geleerd dat kinderen met een lactose-allergie vaak niet allergisch zijn voor de 
melk die vers van de boer komt. Dit wisten wij helemaal niet! Dit hebben wij geleerd nadat 
Hamza hier een vraag over stelde. Boer Pieter vertelde dat kindjes met een lactose-
allergie vaak wel tegen de (verse) melk van de boer kunnen. Na ons mooie avontuur kregen 
we ook nog eens super mooie cadeautjes.  
 
Koranwedstrijd 
We mochten deze mooie maand afsluiten met onze twee koranwinnaars tijdens de 
wedstrijd afgelopen woensdag: Ibtissam en Ilana. Hier zijn wij als groep heel erg trots op!  
 
We hebben een drukke, maar mooie maand achter de rug.  
Alhamdoelillaah, hebben we weer mooie herinneringen met elkaar gemaakt. 
 
Veel liefs Juf Nadia en juf Abida 
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Groep 4 

Salaam alaikom  
Beste ouders, 
 
Op 20 maart hebben wij 'De Grote Rekendag' gehad op school. De kinderen hebben 
zich de hele ochtend bezig gehouden met hele leuke rekenactiviteiten. Zo hebben 
zij kunnen zien dat rekenen ook op een leuke manier ingezet wordt.  
 
We hebben ook een gezamenlijke iftar gehad met de school. De leerlingen hadden 
lekkers meegenomen en hebben een leuke film gekeken in de klas.  
 
De kinderen hebben ook een  gastles gehad van de politie.  Ze vonden het heel 
spannend om te zien wat voor spullen een politie bij zich draagt. Ook mochten zij 
een stok en handboeien vasthouden. Dit vonden zij echt super leuk. Ze hebben ook 
veel vragen gesteld. 
 
Groetjes, 
Juf Hanan & Juf Shabnam 
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Groep 5 

De afgelopen periode hebben de kinderen heel hard gewerkt in de klas. Op 20 maart 
hebben wij 'De Grote Rekendag' gehad op school. De kinderen vonden het 
indrukwekkend om op een deze leuke manier te rekenen. 
 
Op 15 maart hebben wij  iftar gehad op school. Het was een geslaagde avond! In de 
maand van Ramadan hebben de leerlingen uit groep geprobeerd om mee te doen met 
het vasten. Voor dit jaar is er gekozen is voor lootjes trekken, dus mochten de 
leerlingen een surprise maken en mooi versieren. De surprises werden op 5 april 
tentoongesteld.   
 
Groetjs, 
Juf Ashna 
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Groep 6 

Salaam ou 'alaikoum wa rahmatouAllahi wa barakatou,  
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Het is alweer enige tijd geleden en er heeft ondertussen zoveel plaats gevonden. Zo 
hebben we een mooie maand geha,  waarin we de kans kregen van Allah subhanAllah wa 
ta'ala om extra hasanaath te verkrijgen, onze daden te overpeinzen en onze misstappen 
uit te wissen. Moge Allah subhanAllah wa ta'ala onze daden, vasten en gebeden 
accepteren en onze ad'iyaat verhoren Allahouma Ameen. We hebben onze mooie eid 
viering gehad en om extra geld in te zamelen voor onze sadaqaproject. Dit schooljaar  
hebben we ook aan de sponsorloop gedaan. De leerlingen waren erg enthousiast. Waar 
ze eerst ontmoedigd waren van de grote van het rondje, wilden ze vervolgens niet 
stoppen met het rennen van de rondjes Allahouma barik. Elke groep had 15 minuten de 
tijd om zoveel mogelijk rondjes te rennen, groep 6 ging gerust verder met 5 minuten en 
vervolgens 10 minuten Allahouma barik. De leerlingen hebben superenthousiast 
meegedaan en hebben een mooie aantal rondjes gerend. Moge Allah subhanAllah wa 
ta'ala het zwaar doen wegen in hun weegschalen Allahouma Ameen. 
 
 
Groep 6 
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Groep 7 

Salaam o alikom,  
 
Hierbij de nieuwsbrief van groep 7 
Beste ouder/ verzorgers 
Op 20 maart hebben wij 'De Grote Rekendag' gehad op school.Wij hebben in groep 7 
geleerd om grafieken af te lezen en te maken. De leerlingen zijn de hele dag bezig 
geweest met rekenen en vonden het superleuk. 
 
Op 15 maart hadden we een gastles van de “politie" gekregen, de leerlingen waren erg 
onder de indruk. Ze hebben allemaal een presentje gehad. 
 
Op 15 maart hadden wij ook de iftar gehad op school, waar de leerlingen allemaal 
lekkernijen hadden meegenomen! 
 
Alle leerlingen hebben deze mooie maand Ramadan mee gevast in groep 7. We hebben 
het op 12 april met een groot feest gevierd in de groep. De leerlingen hebben 
prachtigen surprises gemaakt (zie de foto’s).  
Ook hebben de leerlingen het theoretisch verkeersexamen van groep 7 succesvol 
afgerond. 
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Groep 7 
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Groep 8                                                                

RAMADAN IN GROEP 8  
 
Ramadan in groep 8 betekent dat iedereen meedoet met de Ramadan.  
Ik ben enorm trots op de leerlingen die altijd meedoen, Mashaallah. 
Ramadan in groep 8 betekent dat niet eten en drinken.  
Dus we fantaseren eindeloos over eten en krijgen inspiratie over wat we willen eten. 
Ramadan in groep 8 betekent dat leerlingen moe zijn i.v.m.suhoor en taraweeh. 
Ondanks de moeheid komen de kinderen meestal op tijd in de klas. Toppers! 
Ramadan in groep 8 betekent dat het schoolfruit niet wordt gegeten. 
Groep 8 deelt graag het fruit met de andere leerlingen die niet vasten. 
Ramadan in groep 8 betekent dat er in de pauze pure rust is. 
In de pauze zijn we naar een preek aan het luisteren of een spelletje met elkaar aan het 
spelen. 
Ramadan in groep 8 betekent dat we extra aardig zijn voor elkaar.  
We laten elkaar uitpraten en praten rustig met elkaar. 
Ramadan in groep 8 betekent een groot saamhorigheidsgevoel 
We zijn nu meer 1 geworden met elkaar dan elk andere maand. 
 
Alhamdoellilah. 
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ANWB Streetwise                                                      

                                    

 
 
        
 
    

 

  

14 mei  
In Sha Allah 
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Meester David                                                     

 Schoolvoetbaltoernooi 
 
Vorige week heeft groep 8 deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi in Lelystad. Na een 
wat stroevere start op de maandag, hebben de leerlingen op donderdag keihard gewerkt en 
met fantastische resultaten. Mede door de geweldige inzet en teamwork zijn ze erin 
geslaagd om eerste te worden in hun poule. Van een gelijkspel in de eerste wedstrijd naar 
indrukwekkende overwinningen van 4-0 en 5-2. In de laatste wedstrijd was het extra 
spannend, aangezien er met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen moest worden om 
op doelsaldo als eerste te eindigen in de poule. Gefeliciteerd groep 8 (en invallers)! 
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                                             Meester Mustafa 

                 
Assalamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh, 
Beste ouders/verzorgers/lezers, 
 
Afgelopen weken in de maand maart en april, zijn wij tijdens de godsdienstlessen druk bezig 
geweest met het thema ‘de maand ramadan’. Hiernaast hebben wij ons ook verdiept in de koran. 
Zo hebben de leerlingen meerdere soewar herhaald en geleerd.  
Hiernaast hebben de leerlingen ook de smeekbeden voor en na het eten en tijdens lailatul qadr 
geoefend en veelvuldig gelezen.  
 
Na wekenlang geoefend en verdiept te hebben in het thema, vond de koran- en adhanwedstrijd 
Alhamdoelillah plaats op 17 april. Hierbij waren er 3 juryleden aanwezig. 
 
De winnaars van dit schooljaar zijn: 

1- Soelaymaan S. uit groep 1-2 B (koranwedstrijd). 
2- Ilana A. uit groep 3 (koranwedstrijd). 
3- Ibrahim A. uit groep 5 (koranwedstrijd). 
4- Ishak A. uit groep 7 (adhanwedstrijd). 

U kunt hiervan de foto’s (en video’s) terugvinden op onze facebook- en Instagrampagina.   
Hiernaast zal er nog deze week in al onze groepen een afsluitende, spannende quiz plaatsvinden. 
Na deze quiz zullen wij insha Allah starten met het thema ‘de profeten’. 
 
Allah, de Verhevene, zegt in soera Al-Baqara (2): 
‘’Dit is het Boek, waarover geen twijfel bestaat, een leidraad voor degenen die godvrezend 
zijn.’’ 

De profeet Mohammed  heeft gezegd: 
“De beste onder jullie zijn degenen die de Koran leren en onderwijzen.” 
(Al-Boekhaarie) 
 
Insha Allah zullen onze kinderen/jongeren en wij behoren aan deze groep mensen, die de koran 

als leidraad nemen en de profeet  volgen in al zijn handelen. 
 
Wassalamoe alaykoem. 
Meester Mustafa A. 
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                                    In sha Allah hebben jullie genoten van de nieuwsbrief. 
                                                           Tot de volgende keer!             
 
 
 
 
 
 

 
                                 Vooruitblik aankomende periode 

Meivakantie  
27 april t/m 

12 mei 

ANWB 
streetwise 

Start week  
culturele 
diversiteit 

Schoolregel 7: 
We zorgen voor 

elkaar en 
helpen elkaar 
wannneer het 

nodig is 

Startburgerschaps
thema : Hadj & 

gelijkwaardigheid 

Groeps 
voorstelling 
groep 1/2a  
Eerlijkheid 

Schoolkamp 
groep 8 

Schoolreisje 
groep 1 t/m 7 

2e pinksterdag 
vrij (20 mei) 
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